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Hannes Minnaar, piano

Franz Schubert Fantasie in C ‘Wanderer’ opus 15, D. 760
1797-1828 - Allegro con fuoco ma non troppo
 - Adagio
 - Presto
 - Allegro

Béla Bartók   In de open lucht, Sz.81
1881-1945  - Sippal, dobbal (Met trommels en fluiten) 
 - Barcarolla 
 - Musettes (Doedelzakken)
 - Az ejszaka zeneje (Nachtmuziek)
 - Hajsza (De achtervolging)

pauze

Frédéric Chopin  24 Preludes opus 28
1810-1849  

 nr. 1 in C: Agitato  nr. 13 in Fis: Lento
 nr. 2 in a: Lento  nr. 14 in es: Allegro
 nr. 3 in G: Vivace  nr. 15 in Des: Sostenuto (‘Regendrup’)
 nr. 4 in e: Largo nr. 16 in bes: Presto con fuoco
 nr. 5 in D: Allegro molto  nr. 17 in As: Allegretto  
 nr. 6 in b: Lento assai  nr. 18 in f: Allegro molto
 nr. 7 in A: Andantino  nr. 19 in Es: Vivace
 nr. 8 in fis: Molto agitato  nr. 20 in c: Largo
 nr. 9 in E: Largo  nr. 21 in Bes: Cantabile  
 nr. 10 in cis: Allegro molto  nr. 22 in g: Molto agitato
 nr. 11 in B: Vivace  nr. 23 in F: Moderato
 nr 12 in gis: Presto nr. 24 in d: Allegro appassionato 



Na zijn betoverende Goldbergvariaties van Bach in een eerder seizoen buigt 
Hannes Minnaar zich nu over zijn eveneens geliefde negentiende eeuw, het 
tijdperk van Schubert en Chopin, maar kijkt hij ook naar de twintigste eeuw, 
naar de Hongaar Béla Bartók. Maar eerst is er Schuberts grote virtuozenstuk, de 
Wanderer-Fantasie, een van de lastigste stukken van zijn tijd. En met de Preludes 
van Chopin is er vanuit de romantiek toch nog een knipoog naar de wereld van 
Bachs Wohltemperiertes Klavier.

Schubert verlegt de grenzen
In het Wenen van Franz Schubert speelde het huiselijk musiceren zich af rondom 
de piano. Een club van trouwe vrienden luisterde er bij Schubert thuis geregeld 
naar gedichten, liederen, kamermuziek en werken voor piano. Vaak kleinschalige 
miniaturen, zoals impromptus, moments musicaux of dansen, of grootschaliger 
sonates die bij Schubert konden uitdijden tot een soort muzikale romans. Een van 
de meest bijzondere muziekwerken uit de negentiende eeuw leverde Schubert 
met zijn Wanderer-Fantasie. Het was en bleef zijn enige poging om een echt 
virtuozenstuk van grote allure te schrijven. Daarbij bouwde hij de fantasie op 
volgens het cyclische principe, dat wil zeggen dat de verschillende delen van 
het stuk met elkaar verbonden worden door een steeds terugkerend motief. De 
fantasie kreeg haar bijnaam omdat Schubert in het tweede deel citeert uit zijn 
eigen lied ‘Der Wanderer’ uit 1816 (D489), onder meer de tekstregel: ‘Die Sonne 
dünkt mich hier so kalt, die Blüte welk, das Leben alt und was die reden, leeren 
Schall; ich bin ein Feindling überall.’

Echo’s van volksmuziek
Omstreeks 1900 ontstond een groeiende belangstelling voor de langzaam 
verdwijnende Europese volksculturen en hun traditionele muziek en dansen. Zo 
toog de Hongaarse componist Béla Bartók met zijn collega Zoltán Kodály met 
een fonograaf met wasrollen door de Balkan, waar hij zich door dorpsbewoners 
en herders melodieën liet voorzingen en -spelen en zo kon vastleggen voor 
het nageslacht. Veel van wat hij daar van zangers, violisten en fluitisten uit 
Transsylvanië te horen kreeg verwerkte hij in zijn eigen werken. Zoals in zijn 
bekende Roemeense volksdansen. Maar na de Eerste Wereldoorlog viel de 
Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie uiteen en was het gedaan met Bartóks 
onderzoeksreizen. Vanuit de volksmuziek en muziek uit de renaissance en barok 
ontwikkelde hij een eigen stijl. Die is te horen in In de open lucht (Szabadban) 
voor piano uit 1926. De vijf korte delen van dit stuk vormen geen onverbrekelijke 
eenheid, zoals in een suite, maar kunnen afzonderlijk worden gespeeld. Zelf 
speelde Bartók Nachtmuziek het vaakst. Het eerste stuk Met trommels en fluiten is 
gebaseerd op een volksliedje: ‘Ooievaar, ooievaar, waarom bloedt jouw poot? Een 
Turks kind sneed het, een Hongaars kind genas het. Met een fluit, een trom en een 
rieten viool.’ Het tweede deel, Barcarolle, is een imitatie van een bootje (barca) op 
de golven, het derde deel, Musettes, van (slecht gestemde) doedelzakken en deel



vier, Nachtmuziek, een echo van de nachtelijke geluiden in een zomer in Hongarije, 
maar ook van een koraal en een herdersfluit. Het laatste deel, De achtervolging, is 
een speeltechnisch hoogstandje in het oeuvre van Bartók. 
 
Vierentwintig voorspelen
In 1831 arriveerde in Parijs een jonge pianist uit Warschau. Hij was zijn Poolse 
vaderland ontvlucht vanwege de Russische overheersing en een onbeantwoorde 
liefde. Zijn naam: Frédéric Chopin. Vanaf zijn eenentwintigste jaar tot aan zijn dood 
leefde Chopin als balling in Parijs, destijds het culturele hart van Europa. Hij raakte 
er bevriend met Bellini en Liszt en onderging hun sterke invloed. Hij verkeerde 
er te midden van de vele Poolse vluchtelingen en werd door één van hen, vorst 
Radziwill, in het Parijse muziekleven geïntroduceerd. Hij ontmoette de beroemde 
operacomponist Meyerbeer, de pianovirtuoos Kalkbrenner, de schilder Delacroix, 
de schrijver Balzac en de Duitse dichter Heine, die allen verrukt raakten van 
Chopins fenomenale pianospel. Chopin werd een van de meest geliefde figuren uit 
de Parijse salons, waar steeds ‘het neusje van de zalm’ op muziekgebied te horen 
was en werd een zeer gezochte pianoleraar. 

Vijf jaar na zijn aankomst in Parijs begon Chopin te schetsen aan een serie van 
vierentwintig korte pianostukken in alle majeur- en mineurtoonsoorten: de 
Preludes opus 28. Natuurlijk had Chopin zich bij het componeren gespiegeld 
aan een van zijn belangrijkste voorbeelden: Bach, de componist van het 
Wohltemperirte Clavier dat Chopin had gespeld en uitgeplozen. In tegenstelling 
tot Bach bedoelde Chopin zijn Preludes niet als inleidingen tot een fuga, maar   
als zelfstandige korte stukken, sfeertekeningen, oprispingen van gevoelens 
en improvisaties. Zelfs zouden de Preludes voorbeelden kunnen zijn van de 
inleidende improvisaties die pianisten destijds speelden om het publiek voor te 
bereiden op een aansluitend groter werk in dezelfde toonsoort. Chopin droeg zijn 
Preludes opus 28 op aan Joseph Christoph Kessler, die nog vóór Chopins komst 
naar Parijs een serie van 24 Preludes opus 31 aan Chopin had opgedragen. De 
opdrachtgever van Chopins Preludes was de muziekuitgever en pianobouwer 
Camille Pleyel. Een deel van de stukken kwam op papier in Valldemossa op 
Majorca, waar Chopin met de schrijfster George Sand de winter van 1838–39 
doorbracht om de vuile lucht van Parijs te ontvluchten. De kritiek had het maar 
moeilijk met deze vluchtige momenten van muzikale dichtkunst en vlagen van 
woede. Tijdgenoot Robert Schumann had het over ‘stukjes ruïne, wanorde en 
wilde verwarring’. Maar Franz Liszt sprak Chopin moed in en hoorde ‘poëzie 
waarvan de wieg in gouden dromen had gestaan’. 
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Hannes Minnaar
‘Een overtuigende tonale colorist en vurige romanticus. Hij is een natuurtalent 
met een gedurfde inslag.’ ‘Onder Bachs tovenarij weeft Hannes Minnaar een 
meeslepend emotioneel verhaal.’ Aldus citaten uit BBC Music Magazine over 
Hannes Minnaar. 

Voorjaar 2019 trad Hannes Minnaar op in de befaamde serie Meesterpianisten 
in het Concertgebouw van Amsterdam, als eerste Nederlander in 20 jaar. NRC 
noemde zijn spel ‘vrij van bluf en branie’ en ‘altijd met respect voor de muziek.’ 
Minnaar stond voor het eerst in de schijnwerpers als tweede prijswinnaar van 
de Geneva International Music Competition 2008 en derde prijswinnaar op de 
Koningin Elisabethwedstrijd 2010. Zijn docenten waren Jan Wijn, Jacques van 
Oortmerssen en Ferenc Rados en hij volgde masterclasses bij Menahem Pressler. 
Minnaar werd in 2011 benoemd tot Borletti-Buitoni Trust Fellow en ontving in 2016 
de Dutch Music Award – de hoogste onderscheiding die het Ministerie van Cultuur 
aan een klassiek musicus toekent. Minnaar treedt als solist en met orkest op in 
heel Europa en daarbuiten. Tevens is hij een gepassioneerd kamermusicus, onder 
andere in het Van Baerle Trio, dat hij met Maria Milstein en Gideon den Herder 
oprichtte.

Hannes Minnaar maakte bejubelde cd’s, o.a. met alle Pianoconcerten van 
Beethoven. In de zomer van 2020, tussen twee lockdowns in, reisde de pianist met 
Bachs Goldbergvariaties langs enkele grote Nederlandse stadskerken en maakte 
hij een cd. De opname kreeg veel bijval, waaronder een Diapason d’Or. Over zijn 
debuut-cd met werken van Rachmaninov en Ravel schreef Gramophone: ‘ Hij is 
een overtuigend klankschilder en een vurig Romanticus. Een natuurtalent met een 
gedurfde inslag.’ Over zijn cd met werken van Schumann, Ravel en een speciaal 
gecomponeerde cyclus van Robert Zuidam, schreef Het Parool: ‘Minnaar voegt 
zich in het rijtje met de grote pianisten van onze tijd.’ 

Piano’s Maene Nederland


